
 

Welkom bij Zin op School 

Op 24 januari 2020 startten we met Pioniersplek Zin op School. Vol plannen 
om met leerlingen en hun ouders op zoek te gaan hoe Bijbelverhalen van 
waarde kunnen zijn in hun leven. Corona maakte ons extra creatief. We 
gingen video’s maken, vieringen uitzenden rondom feestdagen, een 
speurtocht in de wijk organiseren, en nog veel meer.  
 
In 2022 konden we Kliederklassen gaan houden. We leerden kinderen en 
ouders kennen die het mooi vinden om Bijbelverhalen te ontdekken, samen 
te vieren en te eten. Ons team breidde uit, tieners gingen verder als Young 
Leaders. We ervaren dat samen als inspirerend en waardevol. En op 
verschillende hoogte- en dieptepunten op school leverden we onze bijdrage 
om de leerlingen, ouders en leerkrachten te ondersteunen.  
 
Drie jaar Zin op School heeft gezinnen, de school en ons veel gebracht. We 
voelen ons gezegend dat we veel hebben mogen uitdelen van wat we 
ontvangen van God, dat we veel hebben mogen delen in het leven van 
mensen en veel hebben mogen ontvangen in goede en minder goede tijden. 
In deze folder vertellen we daarover, en blikken we vooruit naar onze 
plannen voor de volgende drie jaar. 

Waarom pionieren op een basisschool? 
 
In de klas roepen Bijbelverhalen van alles op bij 
kinderen. Ze hebben vragen en hebben hun eigen 
ideeën erbij. Ze ontdekken dat de verhalen gaan over 
dingen die zij meemaken. Geloof kan daardoor voor 
hen én hun ouders relevant worden in het 
beantwoorden van levensvragen.  

Wij willen op een speelse en creatieve manier zoeken 
naar verdieping en verbreding. Vanuit hun 
levensvragen, en de verhalen uit de Bijbel en hun 
eigen leven. Samen willen we zoeken naar een 
waardevolle toepassing van de christelijke traditie in 
hun leven. Omdat de verhalen én de kinderen en hun 
ouders dat waard zijn! 

Over Zin op School 
 

‘Zin op school’ vind je op de 
Juliana van Stolbergschool 
in Waalwijk. We zijn een 
pioniersplek van de 
Protestantse Kerk in 
Nederland, die valt onder 
de verantwoordelijkheid 
van de Classis Noord-
Brabant, Limburg en 
Réunion Wallonne. 
Verschillende kerken in 
Waalwijk en omgeving en 
de Willem van Oranje 
Scholengroep steunen ons 
initiatief. 
 

 
 
Wat is een pioniersplek? 
 
Pioniersplekken zijn nieuwe 
vormen van kerkzĳn voor 
mensen die niet (meer) 
naar een kerk gaan. 

Naast de bestaande kerken 
zĳn er mogelĳkheden voor 
andere vormen van 
christelĳke gemeenschap 
en kerkzĳn. De Protestantse 
Kerk in Nederland 
stimuleert het ontstaan van 
pioniersplekken. 

Belangrĳke uitgangspunten 
zĳn afstemming op de 
context, werken vanuit 
gedeeld geloof, en gericht 
zĳn op duurzame 
gemeenschapsvorming. 

 

Meer informatie vindt u 
op www.lerenpionieren.nl 
en www.zinopschool.nl.  

Krijg een indruk 
van 3 jaar Zin 

op School 

Op ons 
YouTube-kanaal 
‘Pioniersplek Zin 
op School’ vind 

je heel veel 
video’s van de 
afgelopen drie 

jaar. 

We hebben een 
afspeellijst 

gemaakt ‘Zin op 
School 2020-
2022’ die daar 
te vinden is en 
via deze QR-

code. 

 



Ons kernteam 
 

 

 
 
We begonnen met een team van 
vier mensen. Tascha van de Wouw 
moest helaas vanwege persoonlijke 
omstandigheden afhaken.  

Het team bestaat nu uit: Patricia 
Slosse, Sandra Gaakeer, Otto 
Grevink en sinds kort: Renske van 
der Kallen.  

Naast het kernteam helpen twee 
mensen mee in de voorbereiding 
van de Kliederklassen: Matthijs van 
Zanten en Gertine van Tilborgh 

Onze Young Leaders  
 
Hoe blijf je tieners een plek geven op Zin op School, als ze de basisschool 
ontgroeien? Tijdens de internationale Messy Church (Kliederkerk) 
Conferentie in 2022 ontmoetten we Young Leaders. Naar hun voorbeeld zijn 
we met een groep Young Leaders gestart.  
 
Het idee is simpel: tieners staan dichterbij de belevingswereld van kinderen. 
Daarom lezen we met hen het Bijbelverhaal van de komende Kliederklas en 
praten daarover. Daarna vragen we aan hen welke activiteiten zij bij het 
verhaal kunnen bedenken om elementen van het verhaal te beleven. Wat 
zij bedenken is de opzet van de Kliederklas. Zo staan zij aan de basis van 
elke Kliederklas en geven ze ook leiding aan activiteiten.  

Ze blijven betrokken bij Zin op School, omdat de Kliederklas ook iets van 
hen wordt. Hun ideeën zijn onmisbaar. Zij maken de Kliederklas beter. Met 
een groep van 6 Young Leaders die ongeveer eens per maand 
samenkomen kunnen we nu al zeggen dat dit experiment geslaagd is. 
Tijdens de bijeenkomsten eten we met elkaar en praten we over wat hen 
bezighoudt. We hopen dat we met hen de goede vormen blijven vinden om 
hen optimaal te betrekken bij Zin op School. 

 

Onze klankbordgroep 
 
We vinden het als pioniers belangrijk de band met de 
bestaande kerkelijke gemeenten en de school waarin 
we verblijven te onderhouden.  

We worden als pioniers daarom niet alleen ondersteund 
door onze pionierbegeleider ds. Marloes Meijer, maar 
ook door een klankbordgroep. Die bestaat uit 
vertegenwoordigers van de school (Gerard de Ronde), 
de classis (Cees van der Marel) en van de gemeenten 
van Waalwijk (ds. Marleen Bloklander), Drunen (Matthijs 
van Zanten en Ilze Eikenaar), Besoyen (Gertine van 
Tilborgh) en Baardwijk (Joop van Oene).  

Gemiddeld 2 keer per jaar komen we samen om inspiratie te delen en de ontwikkelingen te bespreken, en ook te 
horen hoe ze vanuit hun achterban hier tegenaan kijken. We ervaren hier veel steun aan. Zeker in de coronatijd, 
waarin we andere dingen moesten gaan doen dan we eigenlijk voor ogen hadden. Het is fijn als mensen die je 
klankbord willen zijn dan teruggeven dat ze zien dat we op een andere manier wel degelijk aan onze doelen bezig 
waren en iets bereikten. 



Ons geloofsverhaal 
 
Bijbelverhalen zijn belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en voor de 
samenleving. Daarom willen we ze (opnieuw) vertellen aan kinderen en hun 
ouders die niet of nauwelijks meer naar de kerk gaan. Want kinderen en hun 
ouders kennen ze veelal niet meer. 
 
Psalm 78 vertelt hoe belangrijk het is aan kinderen te vertellen ‘wat sinds lang 
verborgen is’. ‘We willen het de kinderen niet onthouden.’ De psalmdichter vertelt 
dat dat iets zou moeten zijn waarin ouders aan hun kinderen de verhalen van de 
grote daden van God vertellen, zoals zij dat van hun ouders gehoord hebben. 
Maar in een terugkerend refrein vertelt de psalm dat dat niet gebeurt, kort en 
goed: omdat we het vergeten zijn. 
 
Op de protestants-christelijke Juliana van Stolbergschool heeft 80-90% niets 
meer met geloof en kerk. De kinderen horen wel een paar keer per week 
Bijbelverhalen en Bijbelliedjes in de klas. Dat wekt interesse, het roept vragen op, 
ook bij de leerkrachten, en het brengt allerlei thema’s ter sprake. We zien hier 
gebeuren wat psalm 78 beschrijft. De kinderen horen weer wat ‘wij’ zijn vergeten. 
En zij betrekken ons er weer bij. Zij stellen vragen, zijn enthousiast over liedjes die 
ze willen blijven horen en 
vragen opnieuw de verhalen 
te vertellen. 
 
Via de omgekeerde weg, 
zoals de psalm suggereert, 
via de kinderen, gaan de 
Bijbelverhalen weer voor ons 
allemaal leven. Vanuit dat 
visioen zijn wij bezig met 
‘omgekeerde 
geloofsopvoeding’.  
 
Met kinderen in het centrum 
organiseren we verdiepende 
activiteiten om de kracht van 
Bijbelverhalen, de kracht van 
het geloof en wat God kan 
betekenen, weer op het spoor 
te komen. Karen Luteijn 
maakte over ons verhaal 
tijdens de dienst in Tilburg 
deze tekening. 

Kerkdiensten over 
wat ons drijft 

 
De relatie met bestaande 
kerken is voor ons erg 
belangrijk. Pionieren kan niet 
zonder de kerk, en de kerk 
kan niet zonder pionieren.  
 
Daarom willen we ook graag 
iets ‘teruggeven’ en vertellen 
wat ons inspireert. In 
verschillende kerken hebben 
we ons verhaal verteld: 
Veldhoven, Drunen, Vlijmen, 
Waspik, Tilburg, Sprang-
Capelle en Waalwijk. We 
voelden ons welkom in de 
gemeenten. 
 
Steevast kregen de 
kerkgangers de kans zich in te 
schrijven voor onze 
nieuwsbrief, zodat ze op de 
hoogte kunnen blijven. In 
Tilburg organiseerden we 
bovendien een mini-
Kliederklas. 
 

 

Kliederklassen 
 

De Kliederklas is gebaseerd op het concept van de Kliederkerken. Een Kliederklas is 
een activiteit voor alle generaties, dus voor het hele gezin. Daarin gaan gezinnen een 
Bijbelverhaal ontdekken tijdens verschillende activiteiten. Er zijn zo’n 10 activiteiten 
die verschillende soorten creativiteit aanspreken met knutselen, klussen, spel, sport, 
muziek, multimedia enz. Zo is er voor iedereen iets te beleven. Het verhaal vertellen 
we pas daarna, tijdens de korte viering. Met wat ze 
ontdekt hebben gaat het verhaal leven. Als afsluiting 
eten we met elkaar.  

 
In 2022 hebben we 8 Kliederklassen georganiseerd op de zondagmiddag van 
16.00-18.00u. De Kliederklassen voor de zomer sloten we af met een Zomerfeest, en 
de Kliederklassen voor de winter met een Kliederkerstfeest. Gemiddeld mogen we 
zo’n 60 kinderen en (groot)ouders ontvangen.  



Onze missie en visie 
 
Onze missie (waarvoor we staan): Bijbelverhalen zijn belangrijk voor de beantwoording van de trage vragen van 
het leven. Op het schoolplein blijven die vragen onvoldoende beantwoord in de snelheid van het leven. Daar willen 
wij tijd, ruimte en verdieping voor zoeken. Voor die zoektocht naar antwoorden op levensvragen is ontmoeting en 
gemeenschap nodig, omdat daarin de Bijbelverhalen gaan spreken. Iedereen die dat wil hoort bij die 
gemeenschap, we zijn één grote familie. ‘Jij hoort erbij’, want: je bent een kind van God. Kinderen zijn cruciaal om 
samen die Bijbelverhalen opnieuw te ontdekken. Jezus nodigde ons uit om kinderen in het middelpunt te zetten als 
een spiegel. Door hun ogen en oren leren wij allemaal de Bijbelverhalen (opnieuw) kennen en toepassen. We 
noemen dat ‘omgekeerde geloofsopvoeding’. ‘Je hoort erbij’ betekent bovendien ook aandacht voor wie 
uitgesloten zijn/worden door armoede en andere noden. We willen oog en oor hebben voor wat daarvan op ons 
pad komt. 
 
Onze visie (waarvoor we gaan): We streven naar een volwaardige geloofsgemeenschap waarin geloof op school 
en thuis gedeeld wordt. Een kindgerichte gemeenschap van alle generaties, die samen ontdekt, samen viert en 
samen eet (conform het Kliederkerk-concept). Waarin mensen iets met de Bijbelverhalen, met elkaar en met God 
gaan krijgen, ieder naar zijn eigen behoefte en levensvragen. Deze gemeenschap kan dienstbaar zijn aan de 
gemeenschap van de school in het ondersteunen van Bijbelonderwijs en het handen en voeten geven van de 
christelijke identiteit, en in het aandacht vragen voor armoede, uitsluiting en andere noden van gezinnen in het 
algemeen en kinderen in het bijzonder. 
 

Trainen en getraind 
worden 
 
Als pioniersplek maken we deel uit 
van de Leergemeenschap Pionieren 
van de landelijke kerk.  
 
We krijgen begeleiding van onze 
pioniersbegeleider ds. Marloes 
Meijer. Daarnaast nemen we ook 
deel aan pionierstrainingen. Hierin 
worden we toegerust in 
kernthema’s van het pionieren en 
ontmoeten we andere pioniers om 
ervaringen uit te wisselen. 

 
We geven onze kennis ook door en 
delen onze ervaringen, bijvoorbeeld 
tijdens de landelijke Kliederkerk 
Conferentie in april 2023 die we 
mee organiseren, en een 
kindermiddag die we organiseerden 
op Ameland. 

Zin op School app 
 
Hoe kun je ervoor 
zorgen dat mensen 
met elkaar en met Zin 
op School verbonden 
blijven tussen de 
Kliederklassen en 
andere activiteiten 
door? 
 
In de zomer van 2022 

zijn we gestart met een experiment van 1 
jaar met een eigen app. Die app is 
onderverdeeld in een Schoolplein (voor 
iedereen die geïnteresseerd is), een 
Kliederklas, een Lerarenkamer (voor onze 
leerkrachten), en een ruimte voor de 
Young Leaders en het kernteam. We 
hopen via deze digitale ruimten 
betrokkenheid te creëren op elkaar, en op 
Zin op School.  
 
Na enkele maanden hebben we met 38 
leden al een mooie groep die vooral 
vooral informatie krijgt en nog weinig 
uitwisselt. We zoeken nog naar 
mogelijkheden om dat te stimuleren. 

 

Vervolgplannen 
 
 Doorgaan met 

Kliederklassen 
 Uitbreiden en uitbouwen 

van relaties met gezinnen 
 Stimuleren van onderlinge 

verbondenheid 
 Activiteiten voor ouders 

rondom 
(geloofs)opvoeding 

 Uitbreiding van de 
activiteiten met (nieuwe) 
tieners 

 Uitbreiding van het 
kernteam met mensen uit 
de doelgroep 

 Nieuwe kerkdienst voor 
betrokken kerken 

 Meer op eigen benen 
staan, ook in inkomsten 

 
WILT U ONS STEUNEN? WE WILLEN GRAAG DOOR! 
 
Ga naar www.zinopschool.nl/steun-ons of neem contact met ons op via 
info@zinopschool.nl. Hartelijk dank! (Giften aan Zin op school zijn aftrekbaar (ANBI)) 

Wilt u alstublieft voor 
de toekomst van Zin 
op School bidden? 


